GEMEENTEBRIEF
september/november 2025
PKN Ravenstein

Kerkdiensten

7 september 10.00 Ds. D. de Jong

21 september 10.00 Ds. H. Gols avondmaal

5 oktober 10.00 Ds. G. Boer

19 oktober 10.00 Ds. E. v/d Berg-Strijker

2 november 10.00 Ds. G. Boer oogstdienst

16 november 10.00 A de Bruin-Messelink  eeuwigheidszondag

Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan wordt dit geregeld.

Schoonmaakrooster

zondag 7 september Nico en Lens
zondag 21 september Anneke en Richard
zondag 5 oktober Werkgroep Cultuur
zondag 19 oktober Matty en Henny
zondag 2 november Nico en Lens
zondag 16 november Anneke en Richard

Inhoud van deze gemeentebrief
Kerkdiensten/Schoonmaakrooster
Wel en Wee

Van de kerkenraad

Van de werkgroep Kleingelovigen
Van de vrouwenvereniging
Agenda kerkzaal/De Uitkomst
Contactgegevens kerkenraad

- De kerkenraad vergadert op maandag 29 september, in ‘de Uitkomst'.

Nieuw seizoen, bent u erbij tijdens de vieringen?
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Aankomende diaconale collecten
7  september  jeugdwerk pkn landelijk - Geloven met jongeren.
21 september Vredesweek. Libanon hulp aan jongen mensen

5  oktober missionair werk - kerk zoekt zinzoekers op.
19 oktober Werelddiaconaat Bangladesh hulp aankoop kooktoestellen.
2  november Najaarszending China diaconale trainingen voor kerken.

16 november Werelddiaconaat Zuid-Afrika toekomst kinderen.

Wel & Wee
We hopen dat U allen een goede vakantie hebt kunnen genieten.

Bij de familie Otte was het deze zomer even spannend. Bij Fred speelde
de conditie van het hart weer op en hiervoor heeft hij een week in het
ziekenhuis gelegen. Nieuwe medicatie heeft uitkomst gebracht. Gelukkig
hebben Fred en Joke uiteindelijk toch samen hun vakantie in Limburg
kunnen houden. Ze hopen binnenkort weer aanwezig te kunnen zijn.

Jan Schotanus heeft weer erg gesukkeld met name de wonden die slecht
genazen, gelukkig gaat het nu weer.

Met Riet S gaat het goed, ze heeft haar plekje in Heesch gevonden en er
is rust in haar leven gekomen. Ze geeft wel aan dat ze minder bij ons in
de kerk zal komen, o.a. de afstand speelt een rol maar ook heeft ze veel
steun aan de traditionele kerkdiensten die zondagochtend op televisie
komen.

Ik moest iedereen de groeten overbrengen, ondanks de beperkte
aanwezigheid blijven ze met overtuiging lid van onze kleine
gemeenschap.
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Meestal is er wat te melden over de ouderen in onze gemeenschap,
echter we hebben ook enkele jongvolwassenen onder ons. Het is mooi te
kunnen melden dat Kai en Nikki hun plek hebben gevonden in Deursen.
En Celine van de Kolk mag zichzelf meester in de rechten noemen.

Ook Enrique van Mensfoort heeft zijn studie aan de TU Delft succesvol
afgerond.

ledereen is op zijn eigen weg door het leven. Soms loopt alles van een
leien dakje soms is de weg moeilijk en zitten we vol vragen. Daarom is
het goed dat we in onze kleine gemeenschap omzien naar elkaar en
ervaringen delen.

Jaap Dotinga heeft zijn ervaring ondanks zijn ziekte, zo mooi verwoord in
een van de diensten over Godsbeelden. Mijn ervaring met God: |k was
helemaal alleen op een kamer, maar ik voelde een vrede, rust, ik voelde
me gedragen door Hem die er zal zijn.

Jaap gaat dit najaar op bezoek bij familie in Canada, we wensen hem een
fijne tijd toe.

Namens de werkgroep pastoraat wensen wij iedereen ‘de Vrede van de
Allerhoogste’ toe.

Jan Meerdink
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Godsbeelden

Afgelopen zomermaanden hebben we drie diensten gehouden rond het
thema Godsbeelden.

We hebben in deze diensten stilgestaan bij uitspraken die God over
zichzelf en over de mens heeft gedaan.

In de 7€ dienst klonk de Naam waarmee God zich aan Mozes en ons
bekend maakte (Ex. 3):

IK BEN (lk ben die Ik ben, of: Ik ben dat Ik ben, of: Ik ben die Ik zijn zal).
We hebben daarbij overwogen dat God het Zijn is van alles dat is, was en
zal zijn. Niet ons hoe-en-wat-zijn, dat wijzelf vormgeven, maar het Zijn dat
ons en alles er doet zijn, en waaraan wij zelf vorm moeten geven.

In de 2° dienst klonk de naam waarmee God zich onthulde als onze
diepste identiteit (Ex. 3): IKBEN MET JE. Het Zijn van God is, zolang wij
leven, altijd en overal met ieder van ons. Onze God is een persoonlijke
God, die met ieder van ons begaan is, en onze vormgeving aan ons
leven, volgens zijn verlangen probeert te leiden. Dit doet Hij door ons
innerlijk te bewegen met zijn bewogenheid om mensen en om zijn
schepping.

In de 3¢ dienst stond de mens als Beeld van God (Gen. 1) centraal.
leder van ons wordt elk moment als Beeld van God het leven gegund om
te groeien in gelijkenis met God. Want dat is het verlangen van God: om
alles in allen te zijn. Deze groei in gelijkenis geschiedt van God uit en Hij
vindt in ieder van ons plaats in de mate dat wij Hem niet hinderen.
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Dat vraagt van ons dat wij met aandacht én onderscheiding blijven voelen
waarheen God ons bewarend beweegt in onze bewogenheid om onszelf,
om onze naaste en om zijn schepping.

In de 2° dienst rond de Godsnaam IK BEN MET JE heeft Jaap Dotinga
zijn ervaringen daarmee met ons gedeeld.
Hierbij volgt een gedeelte van zijn verhaal:

“Beste mensen, Ik wil jullie vandaag iets vertellen over mijn Godsbeeld.
En daarvoor moet ik jullie eerst iets vertellen over mijn leven. Vroeger,
voordat ik ziek werd, was mijn leven heel anders dan dat het nu is. Ik ben
44 jr. timmerman geweest en werkte in die tijld soms ook met asbest. lk
werkte veel, want geld verdienen was belangrijk.

Ik was altijd gezond en heb mij hele leven ook gesport. |k heb zelfs
driemaal de Elfstedentocht geschaatst. En tot na mijn pensionering heb ik
hardgelopen. Totdat dit ineens niet meer ging.

Ik ging naar de dokter en naar het ziekenhuis, en kreeg uiteindelijk de
diagnose ‘asbestkanker’ te horen. Ik kwam terecht in een behandeltraject
met Immuuntherapie, wat zeer zwaar was. Ik werd alleen maar zieker en
zieker. En ik was moe, en ik wilde slapen, om tot rust te komen.

En ik viel in slaap.

Het was zo mooi - die ruimte waarin ik toen kwam, een hele stille ruimte met
heel veel rust om mij heen; alles viel daar van mij af, niets was meer van
belang, niets hoefde ik meer te doen. Normaal in het leven heb je allerlei
taken. Maar hier was alles mooi en sereen. |k ging daar helemaal in op. |k
hoefde daar helemaal niets te doen. Zelfs mijn sterven was iets heel moois.
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Toen werd ik sluimerend wakker uit die droom, waarin het verborgene
zich openbaarde aan mij. En dat verborgene ervoer ik als een Godsbeeld,
en dat maakte me gelukkig en dankbaar.

Toen moest ik stoppen met de therapie, omdat ik die niet meer kon
verdragen. Maar daarna ik kreeg ineens weer meer perspectief: ik kroop
uit het stervensdal en werd sterker en sterker. Ik kwam vanuit die
prachtige droom weer in het aardse leven terug, en dat heb ik ten volle
aanvaard. Het leven is mooi!”

En het beeld uit de droom vervaagde naar de achtergrond, omdat de
droom niet in deze wereld past. Die stille en rustige droomwereld leeft wel
verder in mij, maar is alleen nog als herinnering daar aanweziqg. Het
gevoel wat ik daarbij had kan ik niet zelf meer oproepen. Dat ik er ben
geweest heeft mij wel helemaal vrijgemaakt. Vrij van alle dingen, van alle
mensen, van alle zorgen. Want ik weet nu waar ik na dit leven naar toe
ga.

De ziekte is natuurlijk niet verdwenen. Maar die droom heeft mij wel
veranderd. Het materiele is niet langer belangrijk. Ik hoef niets meer te
hebben of nog mee te maken. Ik oordeel ook niet meer zo veel. Dat stuit
me meer en meer tegen de borst. Het leven is wat het is. Daar kun je
eigenlijk niet over oordelen.

Dat alles is niet meer zo belangrijk voor mij, maar de mensen des te
meer. Bij de mensen voel ik mij gelukkig. Ook al kunnen ze niet allen mijn
ervaring begrijpen.

Je moet het leven proberen te nemen zoals het is, maar tegelijk daarbij
wel Christen blijven, en tot God blijven bidden, en de wijsheid aan God
overlaten.

Zoals jullie me nu kennen, ben ik gelukkig en wacht rustig af wat er nog
allemaal op me afkomt. Ik hou van jullie. Amen.”

Nieuw seizoen, bent u erbij tijdens de vieringen?
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Verdieping van ons geloof

Vanaf begin dinsdag 2 september beginnen weer met het lezen van de
Bijbel en vanaf vrijdag 3 oktober met het lezen van mystieke teksten uit
onze traditie. U bent van harte uitgenodigd om, wanneer het u uitkomt,
een keer of vaker hieraan mee te doen om uw geloof samen met anderen
te verdiepen.

- De Bijbelgroep komt wekelijks bij elkaar op elke dinsdagmiddag van
14.00 — 15.30 (van september t/m juni) in De Uitkomst.

- De groep mystieke teksten lezen komt maandelijks bij elkaar op elke
1€ vrijdag van de maand (van oktober t/m mei), van 10.30-12.00,
eveneens in De Uitkomst. Deze bijeenkomsten zijn ook online te volgen.

Deelname aan beide groepen is gratis, en aan- of afmelden is niet nodig.
Informatie: Leon Teubner (Idmteubner@gmail.com)

Toekomst van de garnizoenskerk

In de vorige gemeentebrief hebben we verteld dat de gemeente zich
beraamd over het behoud van de garnizoenskerk in hun portefeuille
vastgoed. De gesprekken verlopen wat moeizaam ivm vakantie en ziekte,
maar we houden u op de hoogte als er vorderingen zijn.
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Oogstdienst 5-oktober >> 2 NOVEMBER

De eerst zondag van oktober besteden wij de laatste jaren aan de
oogstdienst. Ook nu wilde ik me daarop voorbereiden. Echter, het
weekend van de oogstdienst is het laatste weekend van een 2-weekse
expositie van schilderijen en bamboe kunstwerken. Dit betekend dat
mama en ik niet in de kerk de groente en fruit kunnen ontvangen en ook
dat we de oogsttafel pas in de avond kunnen inrichten.

Tevens betekent dit dat we een korte koffietafel hebben en snel alles
moeten opruimen. Dat gaat het dus niet worden.

- De oogstdienst is verzet naar zondag 2 november. Er is hierdoor meer
tiild om voor te bereiden en meer tij[d om samen na de dienst te genieten
van al het goede wat we mochten ontvangen..

- Mama en ik zullen op zaterdag 1 november in de kerk de groente en
fruit inzamelen tussen 10.30 en 12.00uur.

We gaan er weer iets moois van maken.

Corinne en Henny

Jaarlijks groot onderhoud begraafplaats

Zoals ook de vorige keer aangegeven, willen we ook nu weer een beroep
op u doen voor het onderhoud aan de begraafplaats.

Op zaterdagmorgen 11 oktober om 09.30u willen we de begraafplaats
weer klaar maken voor de winter.

Helpt u mee? Neemt u dan aub contact op met Elly of Corinne.

Tot dan,

Corinne, 06 13 06 19 31
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De werkgroep “kleingelovigen’

Op vrijdag 1 augustus heeft de
werkgroep het thema Godsbeelden
gebruikt om samen met de aanwezigen
daarover te praten. Het was een nieuwe
manier van de bijeenkomst.

Niet als toehoorder luisteren naar de
ideeen van de werkgroep, maar
betrokken worden in het gesprek.

Aan de muur hingen allerlei soorten
namen die voor God worden gebruikt.
Aan het einde van de bijeenkomst
schreef iedereen op een blaadje hun
eigen bewoording van God.

Deze groene blaadjes werden aan een e
boom gehangen. Hoe mooi symbolisch =2 7 —

kun je het maken.

We zijn erg blij dat ook mensen uit de SAGE gemeente naar onze kerk
zijn gekomen om de werkgroep bezig te zien en zelf ook actief mee te
hebben gedaan.

- De volgende bijeenkomst is op vrijdag 3 oktober in de Garnizoenskerk.
Aanvang: 19:30 uur!

Corinne
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Van de vrouwenvereniging
Er is nog weinig te melden van de vrouwenvereniging, na mei hebben we
een vakantie ingelast.

De eerstvolgende bijeenkomst betreft een lekkere lunch bij
Restaurant De Kriekeput op maandagmiddag 15 september.
Daar kijken we natuurlijk allen naar uit.

Vakantieverhalen vertellen onder het genot van een lekkere maaltijd.

- Maandag 20 oktober houden we onze jaarlijkse sjoelavond.
Hebben wij onze techniek kunnen verbeteren? We zullen zien.

- Maandag 17 november komt Sinterklaas al bij ons langs. Altijd
gezellig.

- Maandag 15 december hebben we onze kerstviering, maar daarover
meer in de volgende gemeentebrief.

En u weet het, er is genoeg ruimte voor meer dames. Kom eens kijken,
vraag informatie bij ons bestuur Henny de Vlugt, Diny Bak of Marry van

Oosteren.

Corinne
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Zoek de verschillen

Nieuw seizoen, bent u erbij tijdens de vieringen?
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Colofon
Kerkgebouw Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
College van Kerkrentmeesters Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
College van de Diaconie Rabobank NL78RABO 0373 7449 86
Kerkelijk werk Leon Teubner pastoraat@pkn-ravenstein.nl

Contactpersoon Jan Bekker  diaconie@pkn-ravenstein.nl

Inleverdata kopij graag aanleveren véér 13 november
voor de adventsperiode en januari.

Opmaak, Layout Eelco van Vliet
Eindredactie Corinne Verbraak, kopij@pkn-ravenstein.nl

Contactgegevens kerkenraad

Jan Meerdink ouderling; 06 46 27 25 59

Leon Teubner ouderling-scriba & pastoraat; scriba@pkn-ravenstein.nl, 06 18 33 29 29
Henk Visscher ouderling; preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl,

Eelco van Vliet kerkrentmeester

Elly Vreenegoor  ouderling-kerkrentmeester/boekhouder; 'H.

kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl

Jan Bekker diaken; diaconie@pkn-ravenstein.nl
Corinne Verbraak diaken; kopij@pkn-ravenstein.nl, 06 13 06 19 31

Nieuw seizoen, bent u erbij tijdens de vieringen?



